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In haar eerste tentoonstelling in een commerciéle galerie, kijkt Céline
Mathieu (1989, Belgi€) naar de (on)zichtbare loop der dingen. Het idee
van een constante doorstroom van materiaal en diens kruispunten
met waarde, economie en gevoelens, vormt de basis voor Hifi Stereo
Vacuum Tube. Haar praktijk is conceptueel en sensorisch, en hier zet
ze met geluid de toon. Zoals vaak in haar performatieve installaties,
is de tentoonstelling site-en conditie specifiek.

Bij PLUS-ONE Gallery geeft Céline Mathieu inzicht in het dieet
van de galeriemedewerkers, deelt ze de auteursrechten op een foto
van de koelkast van influencer Rachelle Robinett en speelt ze in op
het interieur van potenti€le kopers. Ze leent een display van een
tapijtwinkel en stelt het tapijt ook hier te koop. Geinteresseerd in
biologische halfvaste vormen, liggen in zout gepekelde eidooiers
verspreid in de ruimte. De eierdooiers zijn zorgvuldig bewaard
door T.B. en zijn met hulp van vrienden uit Berlijn via Amsterdam
gereisd. Tegen de muur staat Le Parfumeur 609 geleund, een cadeau
van Manor Grunewald, de kunstenaar die naast haar tentoonstelt.
Hij heeft dezelfde parfum, waarvan hij er twee kocht voor de prijs
van één. Toen ze interesse toonde in afbeeldingen die gebruikt
werden om een paar robijnen oorbellen online te verkopen, vertelde
de enigszins verwarde 2dehands.be verkoper de kunstenares dat ze
de afbeeldingen mocht gebruiken, zolang ze de oorbellen kocht.

Binnen haar breder onderzoek ‘Conditions for Raw Materials’ aan
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, zoekt
Céline naar hoe tentoonstellingen maken zonder over te blijven met
te stockeren materiaal na afloop van de tentoonstelling. Ze maakt
de (koop/verdien)waarde van haar werk transparant, door werk te
verkopen aan de prijs van een gemiddelde huishuur. Met tekst zoekt
ze naar vertaling en archivering van subtiliteiten in een kijkervaring
en het denkwerk achter haar installaties.

Bij de ingang van de galerie staat een witte kast met boeken. Ze
nodigde Books@ uit om boeken te selecteren en te verkopen die
in relatie staan tot haar praktijk, en geeft daarmee een deel van de
winkel in de galerie krijgen. Alle opbrengsten van de boekverkoop
gaan naar Books@ en er kan een nieuwe uitwisseling tussen ons
ontstaan als de lade-elementen in de tentoonstelling onverkocht
blijven. Bij de balie bij de ingang kun je vragen om een map met
architectuurtekeningen geinspireerd door Rem Koolhaas, waarbij
alleen de lijnen van zijn tekening bewaard blijven die zijn schets
verbinden met deze tentoonstellingsruimte.
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